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velds voordracht. Hij begon met een citaat uit het wereldberoemde
boek van onze oud-stadgenoot. Het was een passage waarin Eras-

mus de spot drijft met geleerden. Dat zette de toon. In een briljante ©

conference behandelde hij, met een gezonde dosis zelfspot, twee

onderwerpen.

In het eerste deel stelde hij vragen als wat humor eigenlijk is, wat
voor effect het op ons heeft en waarom we lachen. We lachen on-
der meer omdat we ineens zien en inzien dat we zaken die we be-
langrijk vinden ook anders kunnen beoordelen. Lachen en humor

kunnen soms verontrustend zijn, maar vaak ook bevrijdend en ver-

helderend. Hij lardeerde zijn voordracht met voorbeelden die het
gehoor vaak tot een schaterende lach, soms tot een besmuikte

glimlach verleidden.

Het tweede deel was ernstiger van toon. Met een knipoog naar
Erasmus trachtte Zijderveld een antwoord te vinden op de funda-
mentele vraag hoe we overtuigingen kunnen hebben en koeste-
ren zonder daarbij fanatiek te worden. Niets zo menselijk als

twijfelen, maar twijfel heeft ook zijn schaduwzijden. Zekerheid geeft

gemoedrust, maar leidt licht tot fanatisme. Boven twijfel verheven
zekerheid is doorgaans grimmig en verbeten. Zijderveld suggereer-
de een uitweg uit dit dilemma aan de hand van een citaat van
Goethe: ‘Als we de twijfel niet hadden, zouden we geen vrolijke
zekerheid kunnen bezitten’. Dit deel van de voordracht leidde tot

instemmend gemompel.

De spreker besloot met het beroemde einde van de Lof der Zotheid:

Een ovationeel applaus en verscheidene geschenken waren zijn

deel.

Erasmus’ geboortedag . MAATSCHAPPELIJKE STAGE

Redevoering over
“Tafelmanieren tijdens
Erasmus” wordt ge-
houden door Alexandra
Gaba- van Dongen -
conservator aan het
Museum Boijmans van
Beuningen.

e Begin Januari 2012:
Nieuwjaars-borrel.

Een waar kwartet vormden zij
dit jaar, “onze” maatschappelij-
ke stagiaires van het Coorn-
hertgymnasium. In de aanloop
naar 1 april, de dag van de Lof
der Zotheidslezing, verrichtten
zij voor het Erasmusgenoot-
schap allerlei hand- en span-
diensten. De climax werd be-
reikt op bovengenoemde
avond. Een aanzienlijk deel
van hun beschikbare lesuren

voor de stage mochten zij
besteden aan bestudering van
de Lof der Zotheid . Floris, Rik
en Boudewijn hielden de be-
wuste avond een prachtig
betoog; keurig in samen-
spraak opgesteld, waarbij zij
een knap staaltje samenwer-
king ten tonele voerden. Lau-
rens koos voor een schriftelij-
ke weergave van hetgeen zijn
kompanen betoogden in de

T: 0182 526508

‘LOF DER ZOTHEID’'-LEZING

Gelezen werd er alleen aan het begin en het einde van Anton Zijder-

Anton Zijderveld

(www.boekhandelvangennep.nl/nl/
fotos)

Stagiaires met Carolyt Koops.
(Foto van Anita bij de kaas-
boerderij “Klooster Steyn”)

vorm van een brochure. De
knapen zag hun inspanning
beloond met een uitstekend
stageverslag. Om de uitreiking
van het verslag een feestelijk
tintje te geven bezocht moeder
Margaretha samen met hen
kaasboerderij “Klooster Stein”,
alwaar boerin Anita een heerlijk
zelfgemaakt yoghurtijsje op
tafel toverde !
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VLIEGENDE START STUDIEKRING

Woensdag 18 mei is de studiekring van het
Erasmusgenootschap Gouda voortvarend
van start gegaan. Bestudeerd wordt het
Liber Antibarbarorum, in de wandeling beter
bekend als de Antibarbari. Erasmus begon
dit werk op 19-jarige leeftijd als novice in
het klooster te Steyn bij Gouda. In 1494
werkte hij het in dialoogvorm om toen hij
secretaris was van Hendrik van Bergen,
bisschop van Kamerijk. Het verscheen ech-
ter pas in nog verder bewerkte vorm in
1520 bij zijn vaste uitgever Froben in Bazel.

Na een inleiding van Wil Arts bogen de le-

PODIUM EXCELLEERT

Toneelgroep Podium.

(Foto: www.toneelgroeppodium.nl/index.php?
CurrentPage=miPodium)

ERASMUS-BOOTTOCHT

De al lang door het EGG geplande boottocht tussen Gouda en Rotterdam - de twee steden
die een belangrijke rol speelden in Erasmus’ jeugd -zal op 12 juli plaatsvinden ( z. foto van

den van de studiekring, genoten en vrien-
den van het genootschap, zich eerst over
het eerste deel van de tekst gevolg gevend
aan Erasmus’ aansporing Ad Fontes (terug
naar de bronnen). Tijdens het tweede deel
van de avond werd soms ernstig, soms
vrolijk gediscussieerd over de actualiteits-
waarde van het boek. De volgende bijeen-
komst is op woensdag 22 juni. Albert Thij-
ink zal de inleiding verzorgen. Er is nog
plaats voor enige liefhebbers van Erasmus’
werk. Opgeven bij het secretariaat.

Wil Arts

Op de avond van de ‘Lof der Zotheid'-
lezing voerde de toneelgroep Podium
na de pauze een tweetal dialogen op
uit Erasmus’ Samenspraken. Dit tot
groot enthousiasme van de in groten
getale opgekomen vrienden en rela-
ties van het Erasmus Genootschap.
Niet alleen bewondering was het deel
van de spelers, maar ze werden ook
nog eens overladen met attenties.

“0 crassum ingenium!
suspicor fuisse
batavum” (Erasmus

“De naufragio”)

Kennelijk smaakte het optreden van
Podium naar meer.

(Wat een plompe
geest! |k vermoed
dat het een Hollander

was)

de boot op pagina 2 en het programma op pagina 3). Graag spoedig aanmelden in verband

met het aantal beschikbare plaatsen.

NOTITIES VAN DE REDACTIE

Boektip:

Erasmus, Cornelis Augustijn,
Ambo - Baarn,200 p., 1986,

ISBN 90-263-0777-2

(Een heldere uitgewogen biografie van
Erasmus)

Ons team::

Genoten: Albert Thijink, Aurora Ruiz-Rosado,
Bas van Beukering, Carolyt Koops, Elisa Hau,
Eve Ahrens, Henkjan Sprokholt, Maurits Tom- ! ;
pot, Menno Meyer, Paul Rietjens en Wil Arts.

Eindredactie: Eve Ahrens, Aurora Ruiz-Rosado

Boot “Jan Salie”.
(Foto:www.reederijdeijsel.nl)
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Dagtocht Gouda - Rotterdam

In de voetsporen van Erasmus

Dit jaar is het 500 jaar geleden dat het beroemde boek van Erasmus:
‘De Lof der Zotheid’ werd gepubliceerd. Voorwaar een herdenkbaar
feit dat niet geruisloos voorbij mag gaan. In samenwerking met de or-
ganisator van historische dagtochten Historizon, koster van de Sint
Jan en Erasmuskenner Maurits Tompot, emeritus Hoogleraar Wil
Arts en het onderwijsmuseum van Rotterdam is er door het Eras-
mus Genootschap in Gouda een programma samengesteld over
het leven van Erasmus.

Zijn leven, gedachtegoed en invloeden op de maatschappij

tot op de dag van vandaag komen deze dag aan de orde.

Tijdens een dagvullend programma waarbij het histori- =
sche Gouda doormiddel van een vaartocht verbonden
wordt met het moderne Rotterdam komt u dichtbij
deze beroemde denker. =

Programma

We starten de dag om 10.00 uur in de St. Janskerk te
Gouda met thee of koffie en een Goudse stroopwafel. Mau-
rits Tompot leidt u hier vervolgens rond. De St. Jan is een
prachtige herinnering aan de tijd waarin Erasmus leefde. De |
kerk met zijn wereldberoemde ramen stamt enerzijds uit de
Middeleeuwen en anderzijds uit de Renaissance. Het mor-
genlicht dat door de glazen van de kerk valt en de aansteke-
lijke vertelstijl van Maurits maken het gedachtegoed van
Erasmus zichtbaar. Na deze ervaring vervolgen we het pro-
gramma met een wandeling door Gouda.

Om 12.00 uur schepen we in op de Jan Salie die ons over
water naar Rotterdam zal brengen langs de route waarmee
Erasmus kort na zijn geboorte naar Gouda kwam. Of was hij
nu toch in Gouda geboren? In ieder geval krijgen we aan boord een goede lunch en zal Wil Arts aan boord
een lezing houden over Erasmus.

In de loop van de middag arriveren we dan in Rotterdam. Hier wandelen we langs het standbeeld, de plek
waar eens zijn ‘geboortehuis’ stond en we bezoeken de bibliotheek. Hier wordt een groot deel van het
werk van Erasmus bewaard. Tenslotte bezoeken we het Onderwijsmuseum waar de tentoonstelling ‘Tegen
de Barbarij’ aandacht geeft aan Erasmus en het onderwijs.

Onder het genot van een drankje is er nog even gelegenheid om na te praten. Vanaf station Rotterdam
Blaak kunt u dan weer eenvoudig terugreizen naar Gouda of elke andere gewenste bestemming.

Datum: dinsdag 12 juli 2011

Prijs: €89,- p.p.
Deze prijs is all-inclusive. Dit betekent dat alle koffie/thee, gidsen, lunch, vervoer per boot, entree
gelden en borrel na afloop bij de prijs zijn inbegrepen.

Inschrijven kan via:
Historizon

Postbus 283

2160 AG Lisse
info@historizon.nl
Tel. 088 6360200

HISTORIZON




